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De eerste maand van dit jaar zit er alweer op. Maar de tijd vliegt, ook als je veel te doen 

hebt. En dat hebben we ook gedaan met onze filmclub, Amfi’66.  

Op zondag 28 januari hebben wij weer het Cinefleurfestival mogen organiseren. Veel leden 

van Amfi’66 hebben er een steentje aan bijgedragen. En natuurlijk ook dankzij Piet 

Hijzelendoorn, die mede door alle inspanningen, ervoor heeft gezorgd, dat dit festival 

doorgang heeft kunnen vinden. Omdat de Noordwijkse Film & Videoclub helaas is 

opgeheven, heeft Piet filmclub IJmond uit Beverwijk gevraagd of ze zich bij dit festival wilde 

aansluiten, en hebben meteen toegezegd. Daar zijn we ze zeer dankbaar voor. 

Dit festival werd gehouden in de mooie grote zaal, De Spreng in Oude Wetering.  
Er kwamen toch nog zo’n 75 mensen op af, waar we erg blij mee zijn.  
De opening viel niet helemaal vlekkeloos omdat, tijdens de openingsspeech van Piet, twee 
schoonmakers het podium opkwamen, die de speech van Piet wat verstoorden. Of hoorde 
het er toch bij? In ieder geval mogen we concluderen dat het een geslaagd festival was.  
De filmclub LVSL uit Leiden heeft uiteindelijk de wisseltrofee mee naar huis mogen nemen. 
En de film Kripola van Henny Harteveld heeft de eerste plaats behaald. 
Volgend jaar is dan ook Leiden aan de beurt, die dit festival mag organiseren. 
Na afloop van dit festival hebben we nog met zo’n vijftien personen van Amfi gegeten bij 

het prachtige Chinese restaurant New Peking in Roelofarendsveen. Kortom een mooi einde 

van deze geslaagde dag. En iedereen nog bedankt voor de nodige inzet.  

Van NH’63 hebben we de opdracht gekregen: maak drie één-minuut-films. Daar hebben we 

het al over gehad op één van onze clubavonden. Maar de tijd dringt, dus gaan we het er dan 

ook uitgebreid over hebben op de eerste clubavond van deze maand, en wel op 13 februari. 

Bedenk alvast hoe je dat wil gaan aanpakken. De ene vindt het fijn om dit individueel te 

doen. De ander wil misschien wel in groepsverband werken. Maar laten we eerst wat 

ideeën op tafel leggen en daaruit dan een keuze maken. Of misschien wel de ideeën bij 

elkaar voegen en dan daaruit iets leuks van maken. Alles is mogelijk. Brainstorm er alvast 

over, dan kunnen we het er op dinsdag 13 februari uitgebreid over hebben.  

Op 12 maart komt de rondreisjury bij ons op bezoek. Althans als er genoeg films zijn.  
De rondreisjury komt niet naar ons toe als er te weinig films zijn, dus kunnen we altijd nog 
een andere filmclub uitnodigen, die dan ook wat films laat zien. Of dat wij dan naar die 
desbetreffende filmclub gaan. Laten we hopen dat we toch nog voldoende films bij elkaar 
krijgen, en dat de rondreisjury kan zeggen tegen ons, we hebben weer genoten van jullie 
prachtige films.  
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